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G6 – Ge kunt van men op aan 
 
 
As de regen in oew ogen slaot 
En d’r is niks waor ge op in kunt gaon 
Zal ik ‘nen arm um oe hene slaon 
Ge kunt van mijn op aan 
 
As de schaduw langzaam langer wordt 
En d’r is niemand die oew tranen hoort 
Zal ik ze drogen, tot het helder wordt 
Ge kunt van mijn op aan 
 

Ik weet wel da ge nie zo zeker bent 
Mer neem ’t dan maar aan van mijn 
Ik denk da gij me nog mer amper kent 
Gij kunt nergens beter zijn 

 
Ik bestorm d’n himmel tot waor de zon staot 
En as ge wilt kom ik gekropen dur de straot 
Zeg me mer hoe wijd ge wilt da ik moet gaon 
Ge kunt van mijn op aan 
 

(Instrumentaal) 
 

De strorm is nog lang nie uitgeraasd 
Maar in de striemen van de spijt 
D’r kumt ‘ne wind die beter leven blaost 
Ik wil jou nie kwijt 

 
Kijk ‘s in m’n ogen en wa ziede daor 
Zie ons ’s zitten over twintig jaor 
Ik kan nie stoppen, want ik ben nooit klaar 
Ge kunt van mijn op aan,  
van mijn op aan. 
 
 (Instrumentaal) 
 
 


